Studie - De maaltijd

Kun je ‘de maaltijd’ zoals die in de messiaanse gemeente Zeeland gevierd wordt vergelijken
met de maaltijd zoals Yeshua die had met zijn discipelen? Maandelijks de matses eten, dat
gebroken klaar ligt op de bordjes. En de vooraf ingeschonken wijn drinken. Dit alles ruim
voorbereid voordat de samenkomst begint. Is deze manier van doen Bijbels te onderbouwen,
doet dit recht aan de Schrift, waar Het Woord van spreekt in onderstaande verzen?

(HSV) Luk 22:7-20

7. De dag van de ongezuurde broden brak aan, waarop men het Pascha moest slachten.
8. En Hij stuurde Petrus en Johannes eropuit en zei: Ga heen, maak voor ons het Pascha
gereed, zodat wij het kunnen eten.

9. Zij zeiden tegen Hem: Waar wilt U dat wij het gereed maken?

10. En Hij zei tegen hen: Zie, als u in de stad binnengaat, zal iemand u tegemoetkomen die
een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnen gaat.

11. En u zult tegen de heer des huizes zeggen: De Meester zegt u: waar is de eetzaal waar
ik het Pascha met Mijn discipelen eten zal?

12. En hij zal u een grote bovenzaalwijzen, die volledig is ingericht. Maak het daar gereed.
13. Zij nu gingen weg en vonden het zoals Hij hun gezegd had; en ze maakten het Pascha
gereed.

14. En toen het uur gekomen was, ging Hij aan tafel aanliggen, en de twaalf apostelen met
Hem.

15. En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik
ga lijden.

16. Want |k zeg u dat Ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het
koninkrijk van God.

17. En nadat Hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zij Hij: neem deze en deel
hem onder elkaar.

18. Want Ik zeg u dat Ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk
van God gekomen is.

19. En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de
woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.

20. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze
drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.

Hier lezen we hoe Yeshua Zijn laatste Pascha samen met Zijn leerlingen gebruikt. Yeshua
leert hier geen apart avondmaal, maar viert hier het Bijbelse Pascha, ingesteld door Zijn
Vader, (HSV - Ex 12:5-14) aangevuld met de nieuwe tekenen van ongezuurd brood en wijn.
In heel dit gedeelte wordt niet verwezen naar het vieren van de maaltijd op meerdere
momenten van het jaar. Hier wordt de Pesach maaltijd gevierd, met als toevoeging het
ongezuurde gebroken brood, dat symbool staat voor Zijn zondeloze lichaam, en de wijn voor
Zijn reinigende bloed.



In het tweede testament wordt door de apostel Paulus geschreven over het Avondmaal van
de Heere.

(HSV) 1 Kor 11:20-29

20. Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het Avondmaal van de Heere.
21. Want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren al zijn eigen avondmaal en dan heeft de
€én honger, terwijl de ander dronken is.

22. Hebt u dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of minacht u de gemeente van
God en beschaamt u hen die niets hebben? Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u hier in
prijzen? Ik prijs u niet.

23. Want Ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere
Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam,

24. en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, Dit is Mijn lichaam, dat voor u
gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.

25. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze
drinkbekeris het Nieuwe testament in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn
gedachtenis.

26. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de
Heere, totdat Hij komt.

27. Daarom, wie op een onwaardige wijze dit brood eet of deze drinkbeker van de Heere
drinkt, is schuldig aan het lichaam en het bloed van de Heere.

28. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij z6 eten van het brood en drinken uit
de drinkbeker.

29. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat
hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt.

Als we deze teksten oppervlakkig lezen lijkt het erop dat Paulus leert dat wij zo dikwijls als
wij zelf denken/willen het Avondmaal van de Heere mogen vieren. Maar is dat wat Paulus
bedoelt te zeggen? Zou Paulus iets leren wat Yeshua niet leert en zelf eigenhandig invulling
geven aan wat De Meester ons voordoet?

Zou de tijJdsaanduiding in het 23°vers erop kunnen wijzen wanneer we de dood van de
Heere Jezus moeten gedenken, namelijk zoals geschreven: “in de nacht waarin Hij verraden
werd?”

Verder verwijst de Bijbel met deze tekst duidelijk naar dit brood, het ongezuurde brood en
deze drinkbeker naar het jaarlijkse Pascha. Er staat niet doe het dikwijls, maar zo dikwijls
als. Dus zo dikwijls als dit brood (het jaarlijkse ongezuurde brood) en deze drinkbeker (de
jaarlijkse drinkbeker van het Pascha) gedronken wordt moet men denken aan de dood van
Yeshua. En dat is met het Pascha.

De volgende vraag kan zijn, is er sprake van een maaltijd vieren als je met één stukje brood
en één slokje wijn Yeshua's dood herdenkt? Yeshua gaf betekenis aan het ongezuurde
brood en de drinkbeker van het Pascha toen Hij met Zijn discipelen het Pascha at. Het
ongezuurde brood en de drinkbeker van het Pascha waren al onderdelen van de complete
Pascha maaltijd en wijzen op Zijn ongezuurd lichaam zonder zonden en Zijn bloed.



Yeshua verklaarde deze onderdelen van de Pascha maaltijd en leerde dat deze tekenen op
Zijn lichaam en Zijn bloed wijzen. Het ongezuurde brood en de drinkbeker van het Pascha
zijn onderdeel van de complete Pascha maaltijd.

Het gedenken van Zijn dood met de nieuwe tekenen van ongezuurd brood en wijn kan en
mag ook niet buiten het Pascha gedaan worden,want Yeshua leert zelf dat ons Pascha Zijn
dood is. Als men Zijn dood wel gedenkt buiten het Pascha, dan koppelt men Zijn dood los
van het Pascha en leert men een eigen inzetting. Men mag er wel aan denken maar
gedenken is jaarlijks.

Het Pascha met de nieuwe tekenen van ongezuurd brood en drinkbeker van de dankzegging
is het avondmaal van de Heere. Deze tekenen zijn met het Pascha verweven vanwege de
verwijzing naar het ongezuurde brood en de drinkbeker van de dankzegging van het Pascha.
Deze tekenen mogen niet gescheiden worden van het Pascha. Als men het avondmaal van
de Heere scheidt van het Pascha dan wordt de verwijzing van Yeshua naar dit brood, het
ongezuurde brood en deze drinkbeker, de drinkbeker van de dankzegging van het Pascha
opzij geschoven.

God is een God van orde.

Als God een inzetting geeft, dan geeft Hij ook aan wanneer en hoe deze gevierd moet
worden. Yeshua heeft geen aparte inzetting van de maaltijd ingesteld naast of in plaats van
het Pascha. Als Hij dit gedaan zou hebben dan zou Hij ook in opdracht van Zijn Vader
geleerd hebben dat dit wekelijks, maandelijks, drie maandelijks of een bepaald aantal keren
per jaar gehouden zou moeten worden. De Bijbel leert niet om zelf het aantal keren te kiezen
om Yeshua’s dood te gedenken. God en Yeshua leren alleen het jaarlijkse Pascha met de
speciale tekenen van het ongezuurde brood en de wijn, de drinkbeker der dankzegging om
de dood van Yeshua te gedenken.

Er zijn meerdere teksten die gaan over maaltijden en brood breken zoals bijvoorbeeld:

(HSV) Hand 2:46 En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij
van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in
eenvoud van hart.

(HSV) Hand 20:7 En op de eerste dag van de week, toen de discipelenbijeengekomen
waren om brood te breken, sprak Paulus hen toe, omdat hij de volgende dag wilde
vertrekken; en hij liet zijn toespraak voortduren tot middernacht.

Na onderzoek van bovenstaande teksten kun je zeggen dat het hier niet gaat over het
houden van ‘de maaltijd’. Maar dat het in deze teksten/gevallen gaat over een gewone
maaltijd aan het einde van een sabbat of samenkomst. Er is in al deze teksten ook geen
sprake van, de drinkbeker der dankzegging/ wijn. Een zeer belangrijk onderdeel van het
avondmaal van de Heere. Dit brood breken waar hier over gesproken wordt kan en mag niet
zomaar gekoppeld worden aan de nieuwe (door mensen ingestelde) inzettingen. Terwijl die
nieuwe inzetting al niet zo uit de Bijbel komt. Door de nieuwe inzetting van ‘de maaltijd’
buiten Pascha, is brood breken daaraan gekoppeld geworden. Hierdoor ontstaat het gevaar
dat men gelijk denkt aan ‘de maaltijd’ als men het over brood breken heeft.

De wijziging in het aantal keren van het houden van wat kortweg ‘de maaltijd’ is gaan heten,
is voornamelijk ingezet sinds het concilie van Nicea in 325 na Christus. Hierbij waren alleen
bisschoppen e.d. aanwezig en geen rabbijnen of Joodse geleerden. Er mocht niet samen
met de Joden sabbat gevierd worden maar de zondag werd ingesteld alszijnde sabbat. Ook
Pesach mocht niet gevierd worden. De datum van het nieuwe paasfeest werd op een andere
datum bepaald. Dit leverde de strijd op met de gemeenten (in o0.a. Klein Azi€) die nog wel op
de 14e Nisan Pesach vierden.



We zien dat door deze scheiding aan te brengen, er ook ruimte ontstond om zelf de viering
van ‘de maaltijd/avondmaal’ in te gaan vullen, omdat Pesach werd losgelaten.

Deze antisemitische houding (Jodenhaat) en leer is door (veel) protestantse kerken
voortgezet waardoor het gedenken van de dood van Yeshua een inzetting is geworden, los
van het Pascha. Ten diepste is het gedenken van de dood van Yeshua met de tekenen van
het Pascha, het ongezuurde brood en de drinkbeker der dankzegging buiten het Pascha een
erfenis van de antisemitische roomse kerk.

Je zou kunnen zeggen dat de relatie met het jaarlijkse ongezuurde brood gecombineerd met
de drinkbeker van het Pascha door de roomse kerk geheel is gewijzigd. Waardoor het
gedenken van de dood van de Yeshua een eigen inzetting is geworden. Met een eigen
frequentie, invulling en geen volwaardige maaltijd. Gods Woord leert niet dat het ongezuurde
brood en de drinkbeker van het Pascha los van Zijn Pascha en met een eigen frequentie
genomen mag worden. Eigen inlegkunde wel.

(HSV) Mattheus 5:17-18

17. Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet
gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.

18. Want, voorwaar |k zeg u: totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of
éen tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.

Yeshua is niet gekomen om de Wet of de Profeet los te laten, Hij vervult deze. Wij mogen de
geboden en feesten van JHWH houden zoals Hij geboden heeft ‘totdat het alles geschied is’.
En wij mogen met Pesach denken aan Yeshua die nu zelf het Lam is geworden, wat wij
normaal zouden eten zoals (HSV) Ex 12:5 -14 zegt. Door middel van brood en wijn mogen
wij dit gedenken op deze avond zoals ook Yeshua dat met zijn discipelen deed.

Hiermee concluderen we dat dat ‘de maaltijd’, de jaarlijkse maaltijd (avondmaal des Heeren)
moet zijn aan de rijk gevulde tafel van het Pascha. Met de nieuwe door Yeshua zelf
toegevoegde tekenen van, ongezuurd brood voor Het Lam en wijn voor Het bloed, Zijn
bloed.



